
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik was nog amper zeven Ik kreeg mijn eerste kerkboek Bij de koffie was er knapkoek 

Zat in de tweede klas. Met plaatjes naar mijn zin; ik kreeg een flink groot stuk 

Al is het lang geleden ’t kostte één gulden twintig véél suiker in de koffie; 

’t lijkt of het gist’ren was… De prijs stond er nog in. ik straalde van geluk! 

   
Pastoor, grijs en in toga Opa en Oma kwamen De normen zijn verlegd nu; 

sprak: “Jullie zijn nog klein En die brachten wat mee; de mens is niet gauw blij 

toch zal a.s. zondag ik kreeg van elk een gulden Kommuniefeesten lijken 

de mooiste uit je leven zijn..” nu had ik er al twee! vaak op één bras-partij… 

   
Wij deden de Kommunie Ook de Peter en de Meter Proficiat, Gij Ouders 

Toen voor de eerste keer; Die waren er zelfs bij; Zoek achter deze tekst geen standje 

Konden bijna niet slapen een goedkoop schilderijtje Gaat het nú om het feest 

..straks komt onz’ Lieve Heer. Brachten ze mee voor mij.. óf….om Uw Kommuniekantje?? 

   
Har Ramakers (24)   
Foto Jo Cober   


