
†   Annie Cardinaals (76) 
 

Haar levensweg begon in Pey op 30 mei 1937. Als naaister 

ontplooide zij haar talenten en maakte zich daarmee 

verdienstelijk. Zij stichtte een gezin, waarin 3 kinderen geboren 

werden, met alle zorgen en vreugden die daarbij horen. En ook 

niet zonder verdriet: Haar oudste dochtertje verloor zij door een 

ongeluk: iets wat nooit weggaat uit het hart van een moeder. 

Haar kinderen loven vooral haar behulpzaamheid en haar door-

zettingsvermogen. Zij nam ook deel aan het gemeenschapsleven 

hier ter plaatse; heeft daar met haar talenten aan bijgedragen en 

daar ook vreugde in gevonden. Tot de tijd kwam, dat haar geest 

zich van ons leek te verwijderen en ze de hulp van een klein-

schalige zorginstelling moest aanvaarden. Daar overleed zij op 

1 december j.l. Wij hebben in de parochiekerk afscheid van 

haar genomen op 7 december, en haar te ruste gelegd bij haar 

dochtertje op het kerkhof van Pey. Rust in Vrede!  
 


