
Razzia's te Sint Joost en 

omstreken, woensdag 11 

oktober 1944 

De mooie herfstdag woensdag elf 

oktober 1944 zullen veel mensen uit 

Sint Joost en omstreken niet snel 

vergeten. 

's Morgens tussen zeven uur en half 

acht werden, door de Grüne Polizei, 

de wegen rond Sint Joost afgezet. 

Alle mannen tussen zestien en  

zestig jaar werden aangehouden om 

te gaan werken in Duitsland.* Ook 

al het vee moest mee, behalve op 

het Hingen, daar mocht het vee  

blijven. 

Al het vee uit Sint Joost werd 

afgevoerd. Waarschijnlijk was dit 

een wraakactie.**  

De varkens werden op wagens 

geladen, het vee en de mannen 

werden naar de Duitse grens 

gedreven via Maasbracht-Station, 

Montfort, Sint Odilienberg via het 

gehucht Paarlo richting Vlodrop, 

naar de Duitse grens. Onder 

toeziend oog van de soldaten van de 

Grüne Polizei was vluchten bijna 

niet mogelijk. 

Tijdens deze tocht verschenen 

tussen Montfort en Sint Odilienberg 

plotseling een aantal Engelse 

jachtvliegtuigen. De Duitsers waren 

hier doodsbang bang voor.  

Ze vluchtten dan ook direct zoveel 

mogelijk de bosjes in om uit het 

oog van de piloten te blijven.  

Tijdens dat moment zagen enkele 

mannen, waaronder Theu Thoolen, 

Harie van Buggeum en Teun van 

Montfort, de mogelijkheid om te 

ontsnappen. 



De rest van de groep moest de  

tocht voortzetten over de stoffige 

wegen. Eenmaal in Vlodrop 

aangekomen werd al het vee achter  

de kerk in een grote wei samen 

gedreven. De paarden werden 

uitgespannen. 

 

Hier was de wei waar het vee werd samen 
gedreven 

Dit was het moment dat nog enkele 

mannen probeerden te ontsnappen. 

Dit waren Pierre Ruyten, Wiel 

Hoorens en Graad Rutten uit Sint 

Joost en Jan van Montfort uit 

Maasbracht. 

Zij vluchtten naar een boerderij aan 

de achterzijde van de kerk in 

Vlodrop. 

Rennend voor hun vrijheid zochten 

zij hun weg door de stal en schuur 

en zagen ze kans om achter in de 

tuin over de twee meter hoge 

kerkhofmuur te klimmen. 

Kerkhofmuur                       



Op het kerkhof van Vlodrop 

aangekomen verborgen zij zich in 

een donkere grafkelder. Hierin 

zaten ze voorlopig veilig. 

 

Grafkelder 
 

Een Duitse soldaat uit Waldfeucht 

zag dat tussen de aangehouden 

mannen ook dhr. Op het Veld  

stond. Dit was een bekende van 

hem. De familie van deze soldaat 

had thuis een zadelmakerij en de 

familie Op het Veld was een goede 

klant van hen. Om deze reden werd 

hij vrijgelaten en mocht vertrekken. 

De commandant wist echter niets 

van deze vrijlating en schoot hem, 

kort na zijn vrijlating, bij de 

veldkapel neer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veldkapel van Vlodrop 
 

Later zijn alle overgebleven 

mannen en het vee verder afgevoerd 

naar Hukkelhoven.  



In de grafkelder op het kerkhof was 

het muffig en kil. 

Toen het donker was is een van de 

vier mannen in de buurt voor 

onderdak gaan vragen.  

De plaatselijke bewoners raadden hen 

echter aan om de nacht in de 

grafkelder door te brengen, omdat ze 

Duitsers ingekwartierd hadden. Ze 

zouden hen de volgende morgen  

wel waarschuwen als de kust veilig 

was. 

De volgende morgen werden ze 

gewaarschuwd en na een stevig 

ontbijt, dat de bewoners hen hadden 

klaargemaakt vertrokken zij weer 

huiswaarts. De bewoners wezen hun 

de weg naar huis en gaven hun 

gereedschap mee zodat het leek dat ze 

aardappelen gingen rooien. 

*Groep die naar Vlodrop gevoerd werden, 

Frans Vergoosen, vader van Frans 

Vergoosen, Jan Jans, Jan Laumen, Sjaak 

Daemen, Pierre Vergoosen, Graad  

Beunen, Harie Rullenraad, William  

Wolters, Nol Hodzelmans, Harie van  

Herten, Jan van Buggenum, Jac van 

Buggenum, Bert van Buggenum, Pit van 

Buggenum, Harie van Buggenum, Jan van 

Buggenum, Leo Wolfs, Jan van Montfort, 

Teun van Montfort, Pierre Ruyten, Graad 

Rutten, Wiel Horens, August Verkooien, 

Peter Verkooien, Toon Verkooien, Harie van 

Herten 

**Al het vee dat de Duitsers bij elkaar 

hadden verzameld, terugtrekkend  van 

Roosteren, Susteren, Dieteren, Ohé en  

Laak en Stevensweert, werd achter de 

boerderij van Schrevenhof verzameld en 

diende als proviand voor de troepen. 

Verschillende inwoners uit Sint Joost  

stalen, voor eigen behoefte, hier  

regelmatig stuks vee van. Daar waren de 

Duitsers natuurlijk niet van gediend. 

Vandaar dat op een gegeven moment, toen 

de Duitsers er genoeg van hadden, al het 

vee uit Sint Joost verzameld werd en 

afgevoerd richting Duitsland. 

 

 


