
Van: Ruud Verberne [mailto:ruudverberne@gmail.com]  Verzonden: zondag 20 november 2016 15:08 Aan: Rjm.rutten@kpnplanet.nl Onderwerp: KLV Lilbosch  
Beste Rene, 
 
Op de Postex te Apeldoorn kocht ik in oktober bijgaande briefomslag met inhoud voor mijn 
collectie NL in WO II. 
Hij werd geschreven op 12 april en via de HJ ter plaatse verzonden op 14 april 1944 door een 
leerlinge (initialen HS, naam en adres zijn van de achterklep verwijderd) vanaf het KLV 
Lilbosch, voorzien van enkele bloemetjes uit de weide, aan haar ouders te Bielefeld. 
 
Op internet vond ik je indrukwekkende artikel over Lilbosch terug en wellicht kun je dit stuk 
nog eens gebruiken als illustratie daarbij / aanvulling daarop. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Verberne 
Secretaris van de Nederlandse Academie voor Filatelie 
Eindhoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


